VIJFDE BLAD

Ommelander Courant van df_"d'"dag 19 november 1970

Wie hedenlendagc in Rottum komt. heeft er
klooster heeft gestaan. Hierdoor
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geen idee van dal hier Vroeger eep groot
genoot Rottum eerliids een grol.c h(lkf-‘ill("leid_ Merk-

Wa‘ - - e rl ..‘ b . 2
ardlgerwus spelen zich hier ook talrijke volksverhalen en 5|)l)1ik|ﬂgb“‘lt’fll al. In het

komende vervolg

zullen we u iets vertellen van eén en
vele legenden, verhalen ove

waarheid. maar ook dikwij

imwoners van Rottum de spotnaam : "Nunnen”

tum heeft een klooster gestaan, vandaar die n

moet hier in de vroe

sch

ander, Vooral echter nog iy -
t spoken en volksverhalen bezitten vaak een kern van
jls is het gehele verhaal gef

Y antaseerd en vVan genperatie op
generatic doorverteld en daardoor misvormd en verand

erd. Niet voor mets hebben de
mt‘vgvkr(‘gml. we zeiden al : in Rot-
aamgeving. Yoordat hier een klooster was
7 gere geschiedenis een heidense tempel hebben gestaan, Naar het
nt was de tempel te Rottum de laatste in ons vaderland. die met donderend ge-

weld. door de mu('.lmgt* arm van Karel de Grote instortte. Door de

illslm'ling van de
tempcl. werden de beelden die er in stonden en die

van rode stenen gebeiteld waren.
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vergruisd. De \-*orzam(‘lmg van die rode beelden in
zaak van, dat men Rottum ook wel Roothem.
dit verhaal aan een door . F
van het oude dorp Rottum”. Zuidhof was in de vori

datzelfde lmekje spreekt hij zich ook weer te
hij dat de dienst van de

brandoffers eiste

een huis of tempel was er de oor-
dat is: Roodhuis noemde. We ontleenden
. Lmidhof geschreven boekje over Rottum : "Geschiedenis
ge eeuw onderwijzer te Kantens. In
gen, want enige bladzijden verder schrijft

germaanse god Tor, in de tempel te Rottum — welke veel

misschien de oorzaak was van de naamgeving van 't dorp, want

boven het dorp moet toen een grote vuurgloed zijn geweest, als gevolg van die brand-
otfers. Hoe het ook z1}, tevens komt de naam Rotton voor in de oeschiedenisboeken.
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Dit bord spreekt voor zich zelf

Julianusklooster

In werkelijkheid is er van Rﬂt_tum
van voor de Kloostertijd vrijwel
niets bekend. Het klooster Rottum
is gesticht in de 12de eeuw. Hel was
het St. Julianusklooster. Het gebouw
stond er nog tot plm. 1855. In de
laatste jaren van haar bestaan dien-
de het onder meer nog als school
Het was een klooster van de orde
der Cisterciénsers. De Cisterciénsers
waren als kloosterorde een onder-
deel van de Benedictijnen. De mon-
nikken kleedden zich in °t gris. Ook
de grijze monniken van Schiermon-
nikoog behoorden tot deze orde. De
naam is afkomstig van Cisteaur, d_.l.
Citeaux bij Dyon, waar de orde In
1098 werd gesticht.

Een bekend monnik der Cisterciéen-
sers was Bernard van Clairvaux.
Deze kloosterorde heeft grote in-
vioed gehad op het platie land.

Vooral op het gebied van landbouw
en water%taat, maar ook in geeste-
lijk opzicht. Maar eve;lals andere
orden waren ook zij niet tegen de
weelde bestand. In de 1_4de eecuw
verloor de orde veel aan inhoud.
Het klooster St. Julianus en zZjn
muithof” Bethlehem, bezat qnder
meer tweederde wvan het eiland
Rottum. Het andere gedeelte behoor-
de aan het Oldenclooster in de Mar-
ne. Onderling hadden de kloosters
{twisten over de strandrechten van
het eiland.

We noemden daarnei het klooster
Bethlehem. Dit was een vrouwen-
klooster, dat met de abdij St. Julia-
nus, één geheel vormde. Het kloos-
ter bestond van 1210—1587. Het was
gewijd aan de heilige St. Anna, Zo-
als zoveel oude verhalen, bhestond
ook hier het gerucht, dat er een
geheime onderaardse gang tussen
de beide kloosters was. Wie zal het

|

.%eegg :II::t van Rottum had in Stits-
werd (vroeger Stetiswerht geheten),
een woning. In deze woning verble-
ven monniken van het klooster te

Rottum.

Borg Holwinde

Vlakbij Rottum ligt Helwerd. Hier
stond vroeger de borg Holwinde. De-
ze borg diende vaak als schuilplaats
voor de priesters. Ook was het be-
kend door de prediking van Ludger.
De borg werd in het begin van de
19de eeuw afgebroken. In Helwerd
vond Ludger ook de blinde zanger
Bernlef, de zanger van de oude
heldenliederen.

Sinds 1872 staat daar nu de boer-
aeri] Nieuw-Helwerd, met een ge-
velsteen waarop te lezen staat :

Men zegt, dat voor ruim duizend
jaren

De vrome Ludger 't evangelie
kwam verklaren.

Voor ’t eerst in dit gewest

op Helwerds wierde.

Tenslotte laten we meester Zuidhof
nog even aan het woord :

Overigens is het gezigt er regt lan-
delijk. De beesten wrijven zich er
aan de kerk en de zwijnen liggen
er bij te knorren. Zooals wij het
tegenwoordige Rottum beschreven

hebben, was het nog in 1854.

In 1855 heeft de moker het oude
kloostergebouw verbrijzeld;* eene
nienwe pastorij en kosterij zijn daar
{e voorschijn getreden. De eerste
steenen der nieuwe gebouwen ZzZijn
gelegd door den weleerwaarde heer
P. N. Cramer, predikant te Warffum
als colator op verzoek van de Rot-
tumers. Bij die gelegenheid sprak
zijn weleerwaarde eerst een passend
woord openlijk in de kerk tot de
gemeente van Rottum, en de werk-
lieden, die het begonnen werk, on-
der Gods zegen, zouden voltooiien;

en daarop bij de plaais der steen-
Jegging, nog een woord tot allen,
die daarbij tegenwoordig waren. Die
dag was voor de ingezetenen van
Rottum een ware feestdag. Op Gre-
gorie of den 12 maart 1856 is de
puin van het oude gebouw publiek
verkocht en gedeeltelijk vervoerd
naar den nieuwen grindweg op den
dijk door Walfridus gelegd te Be-

dum.

Eenige jaren vroeger hebben de
Rottumers de fondamenten van het
abtenhuis uitgegraven, om den
kloosterweg er mede te bevloeren
en te bestempelen als een puinweg,
teneinde zoodoende het oude dorg
toegankelijk te maken, met rijtuigen
in- ongunstige jaargetijden.

v66r dien tijd was Rottum bijkans
ontoegankelijk, vandaar dan ook dat
velen in den omirek er onbekend
zijn. De oude gedenkteekenen van
Rottum zijn dus dienstbaar gewor-
den voor den aanleg van goede we-
gen, waarom wij dan ook met het
spreekwoord eindigen : "Hel einde
goed, alles goed”,

70 was dus de opvatting van de
»verlichting” in het midden der
19de eeuw ! Men sloopte het laatste
monument der Middeleeuwen én
prees zijn eigen barhaarsheid !

In dit verband dichtte Jan Boer :

,,Dit is het laand van heerden en
van Borgen, ol kloosters bennen

botweg slicht en sleupt, =~ =~ "=
mozzen toch veur

laandjonkers
wegen zorgen en kiener werren
wel ien kerken deupt.”

Tot zover de kloosters etc.

Volksverhalen

en widde juvvers”

We schreven in het begin reeds,
dat aan de geschiedenis van Rot-
tum veel volksverhalen zijn ver-
bonden. Deze volksverhalen vertel-
len ons dikwijls iets van de leef-
gewoonten van de plattelands bevol-
king. én
Allereerst moeten we u lets ver-
tellen over de zg. "wilde juvvers’.
De overlevering weet te melden:
dat ’'r bie Rottum aaltied 'n hail
bult wilde juvvers wazzen, dat
kwam van de Olle kloosters, ze
luipen over Appelkampen, Boulens’
Wier: ook sweefden ze bie Eelswer-
der draal, tussen Rottum en Kan-
tes.

Er zijn merkwaardige verhalen over
de Widde juvvers, of witte wijven.
Zeer veel plaatsen kenden vroeger
hun widde juvvers. Men geloof-
de dat het de geesten van de ge-
storvenen waren. Daarom hadden
de widde juvvers ook hun zg, witte
»hinneklaid” aan. Een "hinne-” of
r»hennekleed” is een doodshemd.

Vroeger — en dat is nog niet zo lang
geleden — had elke boerin in het
kabinet het hennekleed gereed lig-
gen vanaf de bruiloftsdag. Deze
luchtgeesten zijn in de gedaanten
van vrouwen in een lang wit kleed,
die over de weg zweven, vooral op
plaatsen, "waar wat gebeurd 18
7e voeren dansen uit door de gehe-
le provincie en doen veelal geen
kwaad. De witte vrouwen zijn over
uit de tijd van het heldendom; het
zijn de zielen van de doden, Dat dit
alsnog gevoeld wordt, blijkt uit het
verhaal van Westerbroek, waarin
46n van de witte wijven de klacht
uit : ,Mien hinneklaid is mie te
laank”., Er wordt verteld dat deze
witte vrouwen op stille plaatsen
over de grond zweven; horen doe
je ze niet; bewegingen met armen
of benen maken ze niet. Ze konden
niet rusten; ze waren dus "nalopen”
(hier komen we straks nog even 0p
terug). Maar men was er bang voor,
omdat deze widde wieven apmoal
glieke gek op manlu wazzen, De
witte vrouwen zweven "met de zon

Dmll-

Het bhegrip "naloop” was vroeger
veelzeggender dan nu, Het had di-
verse betekennisen. De eerste bete-
kenis was ; als straf, iemand "die
er na zijn dood wéér loopt”, die geen
rust vindt in het graf, omdal een
belofte door hem afgelegd, niet ver-
vuld is, omdat hij geld of goed
verborgen heeft, omdat hij iemand

onrecht aangedsan heeft, omdat bij

geknoeld heeft met maat en gewleht

:F'I

enz. Men haalde een duivelbanner
om te zorgen dat de naloop weg-
bleef.  Wie als naloop verschijnt is

.een wederganger. De wederganger

zijn meestal alleen, maar niet altijd.

- De tweede betekenis van ”naloop”

is, indien men bedroefd is bij ie-
mands overlijden. Dan komt de dode
terug en vraagt, niet zo zeer over

hem te treuren, want dan kan hij
niet rusten.

Er zijn nog meer betekenissen van
"naloop”, maar het zou ons te ver
voeren dit nu allemaal in den brede
te bheschrijven. -

Paard zonder kop

Hoe men in 1854 in Rottum nog
dacht en leefde met de zg witte
wijven en andere figuren, vertelt
ons het volgende verhaal ;

,Oud en jong geloofde toen, dat er
op de wierde des nachts twee witte
juffers liepen, elk met een korfje
In de arm. Behalve deze spoken
was er nog éen op dezelfde wierde,
maar veel geduchter. Het was een
zwart, zoo groot als een groote beer,
zl) noemden het borries. Terwijl al
dat gespook plaats had, reed er nog
's nachts te twaalfde uren een ijze-
ren wagen langs de singel, bespan-
nen met 6 groote bulhonden.

Tusschen Rottum en Langenhuis
liepen op een stuk lands, genaamd
het - Vagevuur, twee valsche land-
meters, die daar in gloeiende ge-
daante met ketting verscheen. Bij
hen liep een paard zonder kop.

Tusschen Langenhuis en Holwinde
liep een zwart wijf. Bij Holwinde
op 't pad naar Uithuizen verscheen
somtijds een ridder met een vlam-
mend zwaard, die met den naam
zwaardman bestempeld werd.”

TR s A At e L s A L O S
§ Ty e A A S, T £
+ s L Lt e ‘- o ot
- Y e $.
A A i S
TR sy
T B e s e
G A
: 7 I R SR
%% iy 88 %
TR R
£ ¥ A e o .
: (BT B A R
3 b e
2 K5 i FALEDTS 3
R b -'--'"'-1'5'311
= - 0 :J'. . -*'ﬁ..;:.%j_ s
LR R GG
i'" e -. -.:: o L -'_I!if fl;:.f_'.l. -..:__- 3 = .
-- B g .‘.I r.-.f '.
; gl e |i:___ '-".
N 3

Haﬁ terpdorpje Rottum landelijk gelegen in het groninger landschap. Het dorp Rottum kent vele verhalen,
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Borries - Helhonden

In dit verhaal komt het woord
"borries” voor. Dit zijn de zg. hel-
honden. Een helhond was een grim-
mige hond met gloeiende kettingen
beladen, o0.a. door Westerdorp ver-
meld te Rottum.  Ze waren zwart
van kleur met vurige ogen.
Teenstra zegt : ,,Ook vindt men in
sommige’ nachten, vooral met stil
weder en eenen zachten mot-regen,
helhonden tussen Warffem en het
Warffumerklooster, welke gloeiende
ketens met zich slepen. Zoo vindt
men ook op de zuidelijke wierde
van het aloude Rottum eene dus-
danige soors van honden”.

Ook komt i.p.v. borrie het woord
barrie voor. Omdat ze korte stompe
staarten hadden werden ze ook wel
"stommelstaart” genoemd. Later
wordt het woord borrie of barrie
ook wel gebruikt voor een dikke
lobbes van een hond of voor een
dikke stevige jongen.

Sokkeraaiwiefkes

In het voorgaande verhaal komen
we ook het "zwart wijf”’ tegen. Een
zwarte juffer voorspelt ongeluk.
Ook worden ze wel "Sokkeraaiwief-
kes"” genoemd. Het volgende verhaal
over 'n sokkeraaiwiefke, speelt zich
af bij Ten Boer :

'T SWAARDE WIEF

MIT IT REGENSPRAID :

Widde vraaiwen doun gain kwoad,
mor swaarten wel; en ze binnen
0ok nooit mit heur drijent, geliek
as de widde juvvers. Zoo'n swaart
sokkeraaiwiefke is aaltied allain.
Op Bovenriegster Weg, dicht bie
de Olle borgstee van Takkenborg,
lIopt ain. Soms het ze 'n regen-
spraid over kop; din komt ter 'n
begraftenis. 'n Aarbaider van Ten
Boer het heur zin:; dat is nou 'n
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vooral zoals uit dit verhaal blijkt, vele oude dorpsverhalen.

joar of wat leden. Doe e in hoes
kwam, was e nog doodverlegen.
Hai haar heur zo dudelk zain, dat
hai wos sekuur dat zai 't Swaarde
Wief west haar. Ze luip vlak aan
hom langs; zai steunde heur kop
mit heur haand. 'n Zetje loater
was ain van zien kinder dood.

Sweerdmannen

Tenslotte kwam in het verhaal over
Rottum nog de zg. Zwaardman voor.

Nu komen we in de oude verhalen
vaker deze sweerdmannen tegen,
maar de bekende Sweerdman loopt
op het pad van Hélwien (Holwinde)
naar Oethoezen. Dat is de ridder
op het vlammend paard, die geen
rust kan vinden, omdat hij 'n pries-
ter vermoord heeft. Dit is niemand
‘minder dan de dieprampzalige jon-
ker van de Stenhoesheerd. In zijn
drift doorstak hij de priester, die
niet ten tweede male de mis wilde
vieren op zijn verzoek.

Na zyn gruweldaad vluchtte hij te

paard terug naar zijn borg bij Uit-

nuizermeeden, maar deze is met hem
- In de grond verzonken.

Met dit verhaal over de ridder van
de Stenhoesheerd, zijn we gekomen
aan het einde van ons bezoek aan
Rottum. De geschiedenis wvan dit
dorpje stelde ons in de gelegenheid
1ets te vertellen van de merkwaar-
dige verhalen en duistere figuren,
die vroeger het leven der mensen
beheersten. Vele van deze volks-
verhalen dreigen in het vergeetboek
te geraken. Dit is dan ook één van
de redenen waarom we met u naar
Rottum zijn gegaan.
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